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MEDEDELINGEN EN
VERZOEKEN

VOORSTELLEN VRIJWILLIGERS

TIPS EN TOOLS

I N  D I T  N U M M E R

NIEUWSBRIEF

Beste lezers,

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van Stichting
Groenlicht in 2024! Het nieuwe jaar is begonnen en
brengt een scala aan nieuwe mogelijkheden en
uitdagingen met zich mee. We zijn verheugd om jullie op
de hoogte te brengen van de inspirerende
ontwikkelingen binnen onze stichting.

Een van de meest opwindende aankondigingen is de
lancering van onze nieuwe taalcafés in 2024. Met veel
enthousiasme verwelkomen we iedereen die de
Nederlandse taal wil verbeteren, of het nu gaat om
nieuwkomers in ons land of mensen die hun
taalvaardigheden willen verfijnen. De taalcafés worden
een plek van ontmoeting, leren en delen, waarbij
diversiteit en inclusiviteit centraal staan.

Dit jaar staat ook in het teken van het NOV-keurmerk
'goed geregeld', waarmee we ons inzetten om de
betrokkenheid van onze vrijwilligers te versterken. Hun
onmisbare bijdrage vormt het kloppende hart van onze
stichting, en we streven ernaar om de ondersteuning en
waardering die zij verdienen te vergroten. Samen
bouwen we aan een warme en gastvrije omgeving waar
iedereen kan gedijen.

Inspirerende ontwikkelingen in 2024!

TRAININGEN EN
AMBACHTENWERKPLAATS



VERZOEK: Like onze pagina’s op de
socials zodat je ook via die kanalen
op de hoogte kunt blijft van onze
activiteiten  
Bekijk ook ons fimpje op onze
website!

Verzoek!Mededelingen en
verzoeken

2024 markeert tevens een bijzonder 10-jarig jubileumjaar voor Stichting Groenlicht. We kijken met trots
terug op de mijlpalen die we hebben bereikt, dankzij de inzet van onze toegewijde vrijwilligers. Deze
mijlpalen zullen we samen in dit jaar ook gaan vieren. Samen hebben we een positieve impact gehad op
het leven van velen, en we kijken vol verwachting uit naar de vele successen die nog voor ons liggen. Met
de gemeente Venlo gaan we de impact van het volgen van taallessen samen met andere ketenpartners
onderzoeken. We houden jullie daarvan op de hoogte!

Een ander punt dat we graag met jullie willen delen, is de verhuizing van de Oekraïense gemeenschap in
Venlo naar een nieuwe locatie. Dit markeert een nieuw hoofdstuk voor de betrokkenen, en we streven
ernaar om hen met open armen te ontvangen en ondersteuning te bieden bij hun integratie in de lokale
samenleving.

Tot slot koesteren we de hoop dat we in 2024 net zoveel - en hopelijk méér - taalvragers kunnen helpen
dan in het voorgaande jaar. Met jullie steun en betrokkenheid zijn we ervan overtuigd dat we onze doelen
kunnen verwezenlijken en blijvende positieve veranderingen kunnen bewerkstelligen.
Dank aan iedereen die deel uitmaakt van onze Groenlicht-familie. 

Samen bouwen we aan een gemeenschap waarin iedereen de kans krijgt om te groeien, te leren en te
bloeien.

Met vriendelijke groet,
Bart Kuntzelaers, bestuurder
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Vanaf januari 2024 is, in overleg met Belinda,
besloten dat er geen taalles meer gegeven wordt
bij Samensterk. De deelnemers nemen wel deel aan
het taalcafé Samensterk
Er is weer ruimte om taalvragers te koppelen aan
een taalcoach. Heb je deelnemers in jouw groep of
ken je iemand die graag een “eigen” taalcoach wil.
Laat hen dat weten. Ze kunnen zich hier
aanmelden.

https://www.instagram.com/groenlichtnml/
https://www.facebook.com/GroenLichtNML/
https://www.linkedin.com/company/stichting-groen-licht-noord-en-midden-limburg/
https://www.groenlichtnml.nl/ws/
https://www.groenlichtnml.nl/ws/aanbod/basisaanbod/taalcoaching


We kunnen ‘n nieuw taalcafé opstarten in BSO de Herberg naast BS de Meule. Dit taalcafé is bedoeld
voor de anderstalige ouders van de kinderen die op deze BSO/Basisschool zitten. Dit taalcafé gaat
plaatsvinden op de maandagochtend van 8:45 uur tot 10:45 uur. Hiervoor zijn we nog op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers. Vind jij dit zelf leuk of ken je iemand die dat leuk zou vinden? Neem contact
op met Monique Mooijman en laat je verder informeren. 06-39295044. Lees de vacature hier.

Ook kunnen we een taalcafé opstarten in de Klingerberg. Deze gaat hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden in
de Egelantier of BS de Klingerberg en/of de Harlekijn en is toegankelijk voor ouders maar ook voor
buurtbewoners die de Nederlandse taal beter willen leren spreken. Ook hiervoor zijn we op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers. De vacature is hier te lezen.

Nieuwe taalcafés?!
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Tijdschrift ' 'Libello''
Dit tijdschrift is special gemaakt voor mensen die moeite hebben met
lezen en schrijven. Deze editie is speciaal voor mannen.
Deze Libello is gemaakt samen met Stichting Lezen en Schrijven
We hebben 5 exemplaren en deze liggen in onze “vitrinekast” op de
overloop.

Nieuwe tools

Boekje “Woorden stromen over mij”
De beste teksten uit de Wintertuins Schrijfwerkplaats Maastricht En
Schrijfwerkplaats Venlo zijn samengebracht in deze bundel.
Persoonlijke geschiedenissen en verzonnen werelden: de schrijvers
laten je in dit boekje plekken zien die belangrijk voor hen zijn. Ze
heten je daar welkom.
Het boekje ligt op de vitrinekast.

https://www.venlodoetgoed.nl/o/Stichting-Groen-Licht-NML/activiteiten/Taalvrijwilliger-Taalcafe-TT-er/56216
https://www.venlodoetgoed.nl/o/Stichting-Groen-Licht-NML/activiteiten/Taalvrijwilliger-Taalcafe-TT-er/56216


WOORDKAARTEN
RUMMIKUB

Workshop: mandala tekenen: (€ 2,50)
Deze wordt, bij voldoende aanmeldingen, gegeven op elke 1e vrijdag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur.
Dus op vrijdag 1 maart 2024 is er weer een mogelijkheid. Interesse? Meld je hier aan.

Workshop glas in lood. (raamhanger) (€ 20,00)
Deze wordt weer gegeven op woensdag van 09:00 tot 12:00 uur. De workshop van februari en april is al
vol. Daarna is inschrijving mogelijk op:
O Woensdag 12, 19 en 26 juni 2024
O Woensdag 11, 18 en 25 september 2024          O Woensdag 13, 20 en 27 november 2024
Interesse? Meld je hier aan. 
LET OP: er zijn 3 plekken per workshop beschikbaar. De workshop bestaat uit 3x 3 uur

Workshop mozaïeken, stoeptegel of dienblad. (€ 5,00)
De eerstvolgende workshop staat gepland op vrijdag 23 februari 2024 van 10:00 uur tot uiterlijk 15:00 uur.
Er zijn momenteel nog 4 plekjes beschikbaar.
Interesse? Meld je hier aan.

Workshop lederen riem bewerken (€ 20,00)
Deze workshop bestaat uit 6 x 2 uur op een middag. Zodra er 4 aanmeldingen zijn op een en dezelfde
middag kan deze workshop georganiseerd worden. Dus mobiliseer je vrienden/kennissen, buren en
schrijf je in. Interesse? Meld je hier aan.
 

Aantal volgens op de socials (22-01-'24)

LinkedIn: 533

Instagram: 58

Facebook: 782

En 117 actieve vrijwilligers voor onze Stichting!

Trots statement van Monique!

In februari 2024 start de training “Vooruit naar vrijwilligerswerk” weer. Er is nog plek! Bij interesse,
meld dit bij Monique of meld je aan via: Training Vooruit naar Vrijwilligerswerk (groenlichtnml.nl)

 
De cursus Taalklik, die we samen met de bibliotheek organiseren, start weer in maart 2024. Deze
wordt op 2 dagdelen op de woensdag gegeven. Aanmelden kan via Bibliotheek Venlo (op-shop.nl) OF
loop binnen bij Monique.
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Trainingen

Ambachtenwerkplaats

Aandachtpuntje: Onze

diensten en workshops

mogen we aanbieden aan

inwoners van de

gemeenten Venlo

https://www.groenlichtnml.nl/ws/aanbod/versterkend-aanbod/ambachtenwerkplaats
https://www.groenlichtnml.nl/ws/aanbod/versterkend-aanbod/ambachtenwerkplaats
https://www.groenlichtnml.nl/ws/aanbod/versterkend-aanbod/ambachtenwerkplaats
https://www.groenlichtnml.nl/ws/aanbod/versterkend-aanbod/ambachtenwerkplaats
https://www.groenlichtnml.nl/ws/aanbod/versterkend-aanbod/training-vooruit-naar-vrijwilligerswerk
https://bibliotheekvenlo.op-shop.nl/?search=taalklik


Ik werd bij Stichting Groen Licht geïntroduceerd door een collega uit Polen, die al langer voor de organisatie

werkte. In het begin hielp ik als assistent bij Nederlandse taallessen voor Poolse beginners, dat was in 2019, het

duurde tot eind 2021 met pauzes vanwege het coronavirus. In de tussentijd ontmoette ik de toenmalige

directeur van Groen Licht Antoinette Bastiaans en werd mij gevraagd of ik meer wilde doen voor de Poolse

gemeenschap, ik stemde graag in, want ik wilde al een tijdje iets doen en mensen helpen geeft mij veel

voldoening en ik had al veel mensen uit Polen geholpen die problemen hadden door de taalbarrière. Ik vond de

sfeer onder de mensen die er werkten ook erg prettig, iedereen was erg vriendelijk en aardig, ik had meteen het

gevoel dat ik deze mensen al heel lang kende. Tot op de dag van vandaag vind ik het nog steeds leuk om met ze

om te gaan.  

Ik werk als Sociaal Tolk bij Groen Licht, na de uitbraak van het coronavirus kreeg ik de kans om een cursus te

volgen bij Groen Licht. Ik had al wat ervaring, maar daar leerde ik hoe ik me moest gedragen in moeilijke

situaties en aan welke regels ik me moest houden. Nu heb ik ook de mogelijkheid om Nederlandse les te volgen

op niveau C1, daar ben ik erg blij mee, veel van de lessen zijn voor mij nuttig voor wat moeilijkere vertalingen.

Dit werk geeft me voldoening, zoals ik al eerder zei, ik zie vaak zenuwachtige mensen wachten op een gesprek

en ik zie dat ze zenuwachtig zijn, ik zie mezelf in hen terug van een paar jaar geleden, het was ook een grote

stress voor mij, lukt het me, zullen ze me begrijpen, zal niemand me uitlachen? En op het moment dat ik met ze

in gesprek ga en ze beseffen dat ik het ga uitleggen, zie ik de angst van hun gezicht verdwijnen en glimlachen ze

naar me, dan voel ik ook een grote vreugde en weet ik dat ik wil doen wat ik doe, alleen maar voor zo'n moment. 

Ik zou ze vertellen dat het belangrijk is om het te proberen, natuurlijk, als je de capaciteit en de tijd hebt. Er is

op dit moment zoveel kwaad in de wereld dat het de moeite waard is om iets onbaatzuchtigs te doen voor

andere mensen, om te laten zien dat mensen van over de hele wereld kunnen samenwerken en iets kunnen

betekenen in onze samenleving. Daarnaast werken we bij Groen Licht niet alleen, er zijn ook leuke

evenementen, zoals het aankomende kerstfeest, waar gezelligheid en een goede sfeer heerst. 

Stichting Groen Licht NML
Reigerstraat 2
5912XN Venlo 
http://www.groenlichtnml.nl

Vrijwilligers voorstelrondje!
Ilona Schaefer
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Hallo iedereen, mijn naam is Ilona. Ik ben getrouwd, ik heb drie al volwassen

kinderen en ik kom uit Polen. Ik woon al meer dan 20 jaar permanent in

Nederland. Ik heb een eigen bedrijf samen met mijn man, wat me een paar uur

per week kost. In mijn vrije tijd ga ik naar de sportschool, maak ik graag

wandelingen en lees ik graag boeken. In Polen werkte ik. Ik vond mijn werk

leuk, ik ontwierp interieurs in huizen, maar ik was het beste in het ontwerpen

van badkamers. Ik was ook erg geïnteresseerd in mode, ik wilde ook graag in

dit vakgebied studeren, maar ik had er helaas niet genoeg tijd voor. Na mijn

komst naar Nederland beviel ik al vrij snel van mijn jongste dochter, toen was

ik alleen nog bezig met het opvoeden van kinderen en het runnen van huis.

http://www.groenlichtnml.nl/


 Iryna's man, Oleg, bleef achter in Oekraïne, maar zijzelf vond steun in een gastgezin en voelde het geloof en

vertrouwen van haar docente in haar groeien. Met een diep verlangen om de Nederlandse taal te beheersen,

nam ze de rol van coördinator voor taallessen op zich bij Groen Licht, onze organisatie verzorgt sinds

september taallessen aan Oekraïense vluchtelingen in Venlo.

"Mijn behoefte is om goed Nederlands te kunnen praten zodat mensen mij begrijpen. Ik heb mij gerealiseerd dat

als ik hier ben ik Nederlands moet beheersen, dat geeft mij ook een gevoel van in control zijn."

Met toewijding en verve coördineert Iryna nu zes lesgroepen met in totaal 73 leerlingen, die op locaties in Venlo

en Arcen taalles krijgen. Haar inspanningen gaan verder dan haar eigen verlangen naar integratie; ze wil ook

anderen helpen, net zoals ze zelf geholpen is.

"Ik wil niet alleen maar ontvangen maar ook geven. Al maanden wordt ik echt goed geholpen en ondersteund in

het gastgezin waar ik wordt opgevangen. Het geloof en vertrouwen van mijn docente (José Bol) in mij. Ik voel dat

ik nu sterk genoeg ben om anderen te helpen binnen mijn eigen mogelijkheden net zo als ik geholpen werd op

momenten dat ik het nodig had."

Iryna koestert de openheid die ze in Nederland heeft ervaren, waar mensen geïnteresseerd zijn in haar als

persoon. Ze bewondert de levenslust van de Nederlanders.

"Een groot verschil met het leven hier t.o.v. thuis is dat mensen écht in mij geïnteresseerd zijn als persoon.

Nederlanders zijn voor mij net als de kinderen: die weten hoe ze gelukkig moeten zijn en durven te leven."

Het leven in Nederland brengt haar een gevoel van geluk te midden van dagelijkse uitdagingen. Iryna kijkt met

hoop naar de toekomst en naar de nieuwe locatie in de gemeente waar de taallesgroep volgend jaar naartoe zal

verhuizen. Haar wens is niet alleen de Nederlandse taal meester te worden, maar ook anderen te inspireren en

sterker te maken, net zoals zijzelf gegroeid is in haar nieuwe thuisland.

Stichting Groen Licht NML
Reigerstraat 2
5912XN Venlo 
http://www.groenlichtnml.nl

Vrijwilligers voorstelrondje!
Iryna Smirnova
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Iryna Smyrnova, een moedige vluchtelinge uit Oekraïne, vond haar weg naar

een nieuw thuis in Venlo. Haar verhaal begon in juni 2022, toen ze met haar

twee kinderen, Anestasia en Victoria, naar Nederland kwam. In de eerste

maanden was alles een waas van stress en onzekerheid, maar al snel vond

Iryna de kracht om haar koffer te openen, symbool voor het begin van een

nieuw hoofdstuk in haar leven. "Ik zat letterlijk op mijn koffer te wachten en

te wachten totdat duidelijk werd dat de kinderen verplicht naar school

moesten gaan. Mijn eerste stap toen was dat ik mijn koffer heb

opengemaakt. Dat was een moeilijke stap en ik was bang, maar ik deed het

toch! Daardoor leerde ik mijzelf ook goed kennen."

http://www.groenlichtnml.nl/

